
 

 

 

        

  

De Kogge, Sluis 

Zondag 17 mei 2026, 10.00 uur 

            Zondag Exaudi  (wezenzondag) 
 

                           Thema: Leven met de leegte 
 

Voorganger: mw.E.Reijnhoudt-Kaland            

Organist: Willy Kamphuis 

Ambtsdragers: Jos Bakker, Ina Basting 

Lector: Wil Prins 
 

De 1
e
 collecte is bestemd voor PKN- Missionair werk en Kerkgroei,  

de 2
e
 collecte voor het college van kerkrentmeesters. 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mw.v.d.Bussche-Cambier 

Na de dienst is er koffie en thee.  
 

Woord van welkom  
 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken: 

We ontsteken de tafelkaarsen.  

                                   

met het jodendom 

                             . 

Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen,   

onlosmakelijk met elkaar verbonden  

en mogen ons gedragen weten  

naar het licht van de nieuwe morgen. 

We zingen daarbij  LIED 970: 1 

 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 

wij zijn één in Christus. 

 

 

Aanvangslied 107: 1 en 4, Gods goedheid houdt ons staande 

 

Bemoediging en groet 

 

Toelichting thema  
 

Lied 27: 4 en 7 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde 
 

     Gebeden met acclamatie 367c: Ontferm u God 
  
Lezing Johannes 14: 15 t/m 20 en 25 t/m 27 (BGT) 

15.Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. 16-17.En ik zal de Vader vragen om jullie een 

nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid 

kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien  

hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. 

18.Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. 19.Over een korte tijd 

zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven. En ook 

jullie zullen leven. 20.Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig 

ben en jullie in mij. ----- 

25.J  u              j  l   l     : ‘I       l jull    l              u          j jull      . 26.Later zullen jullie 

het helemaal begrijpen. Dat zal gebeuren als de heilige Geest komt. De Vader zal hem als helper naar jullie toe 

sturen. Dat doet hij voor mij. De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En 

hij zal ervoor zorgen dat jullie het begrijpen. 



 

27Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft 

altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet.

Lezing Hebreeën 10: 23 t/m 25 (BGT) 

23.Wij geloven dat God ons zal redden. Aan dat geloof moeten we vasthouden, zonder te twijfelen. Want God 

zal doen wat hij beloofd heeft. Daar kunnen we op vertrouwen. 

24.Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen blijven doen. 

25.Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat is verkeerd. We moeten elkaar 

steunen, juist nu. Want de dag komt dichterbij waarop God gaat rechtspreken over de wereld. 
 

Lied 663: Al heeft Hij ons verlaten 
 

Overdenking 
 

    Luisterlied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
 

Lied Ik zie de hemel open staan (wijze gezang 446 uit LvK)   
 

1.Ik zie de hemel opengaan,  

de aarde in het licht  

van mensen die elkaar zien staan 

Gods eigen aangezicht. 

2.Ik zie de wereld omgekeerd,  

het laagste bovenaan,  

het ongeziene in het licht,  

uit niets groet Gods bestaan. 
 

3.Ik zie het lang beloofde land  

waar alles wordt gedeeld,  

van grond tot licht,  

van steen tot brood  

wij zijn Gods evenbeeld. 

4.Ik zie een stad van puur kristal,  

de leugens zijn voorbij. 

Wij leven in doorzichtigheid, 

Gods waarheid leven wij. 

 

                                                   5.Ik zie de aarde vol sjaloom,  

                                                   de ongeest weggeleefd! 

                                                   Ontmaskerd staan wij voor elkaar,  

                                                   en zie de vrede leeft. 
 

Gebeden 
 

Aankondiging collecte en inzameling 
 

     Gedicht: ‘I           c ’  
 

Slotlied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Zegen 

 

Allen zingen: Amen (3X) 
 

AGENDA 

Kerkdiensten 

24 mei 10.00 u De Open Haven, ds  Ph. Beukenhorst en 24 mei 10.00 u Mariakerk, ds.V.Dees   

27 mei, 14.30 u Rozenoord, ds.V.Dees, 29 mei, 16.00 u De Stelle, dhr.F.Pieters 

Activiteiten 

Dinsdag 19 mei, 19.30 tot 21.00 uur Repetitie Grenzeloos, Oostburg 

Elke woensdag, 9.30- 11.30 u. Open Kerken in het kerkcentrum. 

    Jota: woensdag 20 mei 16.30 u, Onvergetelijke Kookclub 

        elke vrijdag 10.30 u, Wandelen. Vrijdag 22 mei, 15.15 u – 17 u Strandjutten, strandpaviljoen BAZ 


