
 

 

 

        

  

De Kogge, Sluis 

Zondag 25 januari 2026, 10.00 uur 
 

Thema:  De Bijbel open  -  Bijbelzondag 2026 
 

Voorganger: mw. E. Reijnhoudt-Kaland            

Organist: Arie Lensen 

Ambtsdragers: Riet Masclee, Wil Prins 

Lector: Suzanne Smit 
 

De 1
e
 collecte is bestemd voor PKN- Kinderen en jongeren,  

de 2
e
 collecte voor het college van kerkrentmeesters. 

 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mw. de Lijser-Elfrink,  mw. van Oorschot-Haak,    

mw. van Belois-de Regt en mw. M.v.d. Slikke. 
 

Na de dienst is er koffie en thee  
 

Woord van welkom  
 

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken: 

We ontsteken de tafelkaarsen.  

                                   

met het jodendom 

                             . 

Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen,   

onlosmakelijk met elkaar verbonden  

en mogen ons gedragen weten  

naar het licht van de nieuwe morgen. 

We zingen daarbij  LIED 970: 1 

 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 

wij zijn één in Christus. 

 

 

Bemoediging en groet 
 

Aanvangslied 280: 1, 2, 3, 4, 6 De vreugde voert ons naar dit huis 
 

Toelichting thema met luisterlied: Lees je bijbel, bid elke dag. 
 

Lied 1005:1,2,4,5  (Ned.) Zoekend naar licht als gebed om ontferming 
 

Gebed bij het openen van de Bijbel 
 

Lezing O.T. Psalm 1 

1.Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen, 

die de weg van zondaars niet betreedt, 

bij spotters niet aan tafel zit, 

2.maar vreugde vindt in de wet van de HEER 

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
 

3.Hij zal zijn als een boom, 

geplant aan stromend water. 

Op tijd draagt hij vrucht, 

zijn bladeren verdorren niet.   



 

    Alles wat hij doet komt tot bloei. 

 

4.Zo niet de wettelozen! 

Zij zijn als kaf 

dat verwaait in de wind. 

 

5.Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 

zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 

6.De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 

de weg van de wettelozen loopt  dood

Lezing NT  Lucas 24: 44-t/m 49 BGT 

44.J  u              j  l   l     : ‘T             j jull   w  ,              : ‘All   w             j       

   l                ,          u   .’’ 

45.D         lp J  u               l                        jp  . 46.H j    : ‘I        l                     

de Messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. 47-48.En ook dat namens de 

Messias              uw       l       w     . D      w    ll    l                : ‘B            uw l    , 

      l G   j  f u            .’ Jull               u                        ll  ,  ll           Jeruzalem. 

49.Blijf daar totdat de heilige Geest komt. Hij is de hemelse kracht die in jullie zal komen. Ik zal hem naar 

jull         u   ,    l    j  V     jull     l  f     f .’ 
 

Lied 536:1,3 Alles wat over ons geschreven is 
   
Overdenking 
 

Meditatief Orgelspel  
 

Lied 418:1,2,3 God schenk ons de kracht 
 

Aankondiging collecte en inzameling 
 

Gedicht: De Bijbel als boek 
 

Gebeden 
 

Mededelingen en toelichting gebedskaart 
 

Slotwoorden 
 

Slotlied 422:  Laat de woorden die we hoorden 
 

Zegen 

Allen zingen: Amen (3X) 

 

AGENDA 

Kerkdiensten 

2 februari, 10.00 u De Open Haven, ds H.Smeets  

4 februari, 14.30 u Rozenoord, mw.T.Basting     6 februari, 16.00 u De Stelle, ds.I Nietveld 
   
Activiteiten 

Maandag 2 februari, 14.30- 16.30 u. kerkcentrum, Vrouwengroep Samen Sterk 

Elke woensdag, 9.30- 11.30 u. weer Open Kerken in het kerkcentrum. 

     Jota:  dinsdag 27 januari | 19.30 u Alzheimercafé  

   vrijdag 6 februari Vriendengroep JOTA-Jong 

  elke vrijdag 10.30 u. Wandelen 

 



 

 

De Bijbel als boek 

 

Een boek van eeuwen in leer gebonden, 

met woorden die de tijd doorstonden. 

Geen dode letters op vergeeld papier,  

maar een stem die spreekt, ook nu en hier. 

 

Het is een spiegel voor het diepste hart, 

een balsem voor de ziel bij diepe smart. 

Een lamp die schijnt in de donkerste nacht, 

die moed eet als men geen uitweg meer wacht. 

 

Verhalen van vallen, van hoop en van strijd, 

Een rode draad voor de eeuwigheid. 

Van het eerste licht tot de nieuwe dag, 

Waarin men Gods liefde tussen regel zag. 

 

Het is een wegwijzer, een levend getuigenis, 

dat laat zien wie de Bron van het leven is. 

Wie de pagina’s opent en aandachtig leest 

vindt in dit Boek de adem van de Geest. 

 

 


