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Mariakerk Cadzand
Zondag 4 mei 2025, 10:00 uur

80 Jaar Vrijheid
Voorganger: ds. Vrouwkje Dees
Organist: Kees van Garderen
Ambtsdragers: Jos Bakker, Wil Prins
Lector: Wil Prins
Kinderkring: Ria Francke

De 1° collecte is bestemd voor lokale Stichtingen 4-5 mei te Oostburg, Sluis en Cadzand.
de 2° collecte voor kerkrentmeesters.

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar dhr.Moerman en mw de Lijser-Elfrink
Na de dienst is er koffie en thee in ‘t Zwin

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen

ontstoken.

0.: We ontsteken de tafelkaarsen.
één kaars voor onze verbondenheid met het

jodendom We zingen daarbij LIED 970:1

en één kaars voor de gemeente.

Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen, Vlammen zijn er vele, één is het licht,
onlosmakelijk met elkaar verbonden licht van Jezus Christus,

en mogen ons gedragen weten vlammen zijn er vele, één is het licht,
naar het licht van de nieuwe morgen. wij zijn één in Christus.

(staande) Openingslied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste
Bemoediging en groet
Lied wereldgebedsdag: EEN ROEP EEN STEM IN VELE TALEN

Tekstdichter: Hannie Kapteyn-Caron,
Melodie: gezang 393 - LvK 1973
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2. Gebeden stijgen aller wegen 3. En over bergen en door dalen 4. Zo vormen wij een kring van
in eensgezindheid wereld wijd. gaat ook ons lied de wereld rond, bidden
Om Uw nabijheid en Uw zegen weerklinkt als echo vele malen, om Uw genade en Uw kracht.
voor naasten in verbondenheid. een etmaal lang van mond tot voor medemensen uit ons midden,
mond. dit volk, dat hulp van U verwacht.
Kyriegebed

Glorialied 624: Christus onze Heer verrees
HET WOORD GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

Gebed van de zondag
de kinderen gaan naar de kinderkring, we zingen daarbij

1.Wij gaan voor even uit elkaar 2.Wij geven Gods verhalen door
en delen nu het licht en wie zich openstelt,

Dat licht vertelt ons iets van God, ervaart misschien een beetje licht
op Hem zijn wij gericht. door wat er wordt verteld.

3.Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Lezing: de drie broers (lector)

Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken.

Zij heetten Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Vrijheid was het rijkst en op een dag merkte Gelijkheid dit op.

Vrijheid vond dat Gelijkheid zich maar aan hem moest aanpassen, maar Gelijkheid zei:
"Ik wil niet zijn zoals jij'.

De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan.

Vrijheid trok naar het westen en werd de wereldmacht.

Gelijkheid koos voor het oosten en heeft het ook ver gebracht.

Maar wie heeft er nog iets gehoord van Broederschap?



Lied: Where have all the flowers gone

1.Waar zijn al die bloemen heen, lang geleden
Waar zijn al die bloemen heen, lang, lang voorbij
Waar zijn al die bloemen heen

Mee met meisjes één voor één.

Zal men ooit wijzer zijn,

zal men ooit wijzer zijn

2.Waar zijn al die meisjes heen, lang geleden 3.Waar zijn al die jongens heen, lang geleden
Waar zijn al die meisjes heen, lang, lang voorbij Waar zijn al die jongens heen, lang, lang voorbij
Waar zijn al die meisjes heen. Waar zijn al die jongens heen.

Mee met jongens, één voor eén. In het leger één voor één.

Zal men ooit wijzer zijn, Zal men ooit wijzer zijn,

zal men ooit wijzer zijn. zal men ooit wijzer zijn.

4. Waar zijn al die legers heen, lang geleden 5.Waar zijn al die graven heen, lang geleden
Waar zijn al die legers heen, lang, lang voorbij Waar zijn al die graven heen, lang, lang voorbij
Waar zijn al die legers heen. Waar zijn al die graven heen.

Naar de graven één voor één. Onder bloemen één voor één.

Zal men ooit wijzer zijn. Zal men ooit wijzer zijn.

O, zal men ooit wijzer zijn. O, zal men ooit wijzer zijn.

Lezing: Johannes 20: 19-23 (voorganger)

19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie
vrede!” 20. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze
de Heer zagen. 21.Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo
zend ik jullie uit.” 22. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23. Als
jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Lied 686: de Geest des Heren heeft

Uitleg en verkondiging

Orgelspel (de kinderen komen terug in de kerk)

Lied 835: Jezus ga ons voor

GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging collecte, inzameling bij de uitgang.

Dankgebed en VVoorbede - stil gebed - Onze Vader

WI1J WORDEN DE WERELD INGEZONDEN

Slotlied 977: 1, 2 en 3 ga uit 0 mens en zoek uw vreugd

Zegen
Allen zingen: Amen (3X)

Wilhelmus (lied 708) 1 en 6



AGENDA

*Herdenkingen 4 mei

-Oostburg, start met samenkomst in De Open Haven, aanvang 19.00 uur

-Cadzand, start met samenkomst in de Mariakerk, aanvang 19.15 uur, m.m.v. Jeugdorkest 1Jgenweis
-Sluis, start met samenkomst in de Raadzaal, aanvang 18.50 uur

*Kerkdiensten

-11 mei, 10.00 u De Open Haven- ds.J.Ende m.m.v. koor Grenzeloos
-14 mei, 14.30 u Rozenoord- mw. E.Reijnhoudt

-16 mei, 16.00 u wzc Stelle- ds.B.Hirschfeldt

*Activiteiten
-t/m 5 mei expositie herdenking en bevrijding, Mariakerk te Cadzand, dagelijks geopend14.00- 17.00 u
-Dinsdag 6 mei,19.30 uur Kerkcentrum: koorrepetitie Grenzeloos;
’t Zwin: Vergadering kerkenraad
-Woensdag 7 mei 9.30 - 11.30 u, Kerkcentrum: open kerken

Jota

-Donderdag 8 mei 13 u — 16 u: conversatieles Nederlands
-Vrijdag 9 mei 10 u: wandelen op vrijdag

-Zaterdag 10 mei: pannenkoekenzaterdag en boekenbeurs



