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De Kogge, Sluis
16 januari 2025, 10.00 uur

Voorganger: ds.Vrouwkje Dees
Organist: Cees Hamelink
Ambtsdragers: Riet Masclee, Wil Prins
Lector: Suzanne Smit

De 1° collecte is bestemd voor KiA- diaconaat: omzien naar gevangenen,
de 2° collecte voor kerkrentmeesters.

De bloemen uit de dienst gaan met een groet naar

mw Barendse- de Smit, mw Voerman- Mak, dhr Minderhoud en mw van Espen-du Fossé,
eerder naar mw Toussaint- Buijs en mw Vercruijsse- van der Walle

Na afloop van de dienst bij u welkom bij de koffie/thee

OM TE BEGINNEN

Woord van welkom
Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken.

0.We ontsteken de tafelkaarsen.
Eén kaars voor onze verbondenheid met het

jodendom
en één kaars voor de gemeente. We zingen daarbij LIED 970:1
Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen,
onlosmakelijk met elkaar verbonden Vlammen zijn er vele, één is het licht,
en mogen ons gedragen weten licht van Jezus Christus,
Naar het licht van de nieuwe morgen. vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus
staande

Openingslied vervolg 970: 2 en 3

BEMOEDIGING en GROET
we gaan weer zitten

LIED 686 De Geest des Heren heeft

KYRIEGEBED met gezongen ‘Heer ontferm U’
GLORIALIED 117a Gij volken loof uw God en Heer
HET WOORD GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

GEBED van de zondag



LEZING: 1 Korintiérs12:12-27 (lector)

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen
samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en
zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken
zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit
vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,” hoort hij er dan
werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,” hoort
het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen?
Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één
lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal
delen is en dat die met elkaar éen lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je
niet nodig,” en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, juist die delen van het
lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons
schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die
waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de
delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn
samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel
pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle
andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van

uit. 28 God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten
tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave
om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. 29 Is
iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? 30
Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

LIED 791:1, 2, 5, en 6 Liefde eenmaal uitgesproken
LEZING Johannes15:12-17 (voorganger)

12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan
je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem
jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik
alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende
vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

LIED 657:1 en 4 Zolang wij ademhalen
UITLEG en VERKONDIGING

ORGELSPEL

LIED 841: 1, 3 en 4 Wat zijn de goede vruchten
DIENST VAN BEVESTIGING

Ouderling van dienst:

Gemeente, de kerkenraad heeft bekend gemaakt dat Ria Franke opnieuw bevestigd zal worden als
ouderling- kerkrentmeester. Tevens dat Jos Bakker opnieuw bevestigd zal worden als ouderling.
Beiden voor een periode van twee jaar,

We zijn blij dat zij bereid zijn deze taak op zich te willen nemen. Er zijn geen wettige bezwaren
ingebracht tegen de benoeming.



V: We gaan nu over tot bevestiging van kerkenraadsleden, inleiding:

God heeft door de geschiedenis heen mensen geroepen om mee te werken aan de opbouw van zijn
koninkrijk, waar liefde, vrede en recht zullen wonen. Waar ieder mens tot haar/zijn bestemming mag
komen. In navolging van Christus verstaan wij die roepstem als een begaanbare weg die weliswaar
weerbarstig kan zijn, tegen de stroom in, maar ook medemenselijk en vol innerlijke kracht.

De kerk die als geloofsgemeenschap de betekenis van Jezus' leven wil belichamen doet een beroep op de
verscheidenheid in gaven van de Geest. De apostel Paulus zegt: dient elkander, een ieder naar de
genadegaven die hij en zij ontvangen heeft, als goede rentmeesters in de genade Gods. Zo worden in de
gemeente van onze Heer Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van diaken ouderling,
kerkrentmeester, rentmeester, diaken en gemeentelid met een bijzondere opdracht. Om samen met de
predikant en al andere gemeenteleden, deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te
geven, tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. Want het grote gebod is heb God lief
bovenal en uw naaste als uzelf.

Gebed voor de bevestiging

Gezegend zijt Gij, Eeuwige God,

die Israél uit Egypte hebt bevrijd

en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aaron.

Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt gegeven,
mensen, geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw Geest.
Gezegend Gij die uw zoon hebt gezonden, Jezus Christus,
die kwam om te dienen en die mensen heeft geroepen

in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.

Wij bidden: geef nu degenen

die in hun ambt worden herbevestigd en bevestigd,

dat zij gehoorzaam aan uw roepstem

en vertrouwend op uw beloften

vrijmoedig hun taak hervatten of aanvatten tot eer van uw Naam,
tot vreugde voor ons allen,

door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Ik wil jullie AMBTSDRAGERS) vragen om naar voren te komen
De ambtsdragers komen naar voren uit de gemeente

Ria, vandaag wordt je bevestigd in het werk als ouderling kerkrentmeester. We zijn erg blij met

je bereidheid het ambtswerk als ouderling kerkrentmeester opnieuw te willen aangaan.

Jos, vandaag wordt je herbevestigd in je werk als ouderling. We zijn erg blij met je bereidheid je
ambtswerk als ouderling te willen voortzetten.

Te midden van de gemeente van Christus zijn jullie in je ambt bevestigd.

Bij het hervatten en de voortzetting van je ambtswerk vraag ik nu elk van jullie je belofte te vernieuwen:

Ria wil jij je als ouderling kerkrentmeester en gemeentelid opnieuw inzetten en bevestigd

worden. En beloof je je ambt trouw te zullen bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op je weg brengt?

En geheim te houden, de dingen die je in vertrouwen zijn bekend geworden.

Wat is daarop je antwoord

Jos wil jij je als ouderling en gemeentelid opnieuw inzetten en bevestigd worden.

En beloof je je ambt trouw te zullen bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de
Heer op je weg brengt?

En geheim te houden, de dingen die je in vertrouwen zijn bekend geworden.



Wat is daarop je antwoord
Ria: Ja dat beloof ik
Jos: Ja dat beloof ik

Zegen en handoplegging op afstand:

God, die jullie tot dit ambtswerk heeft geroepen,
geve jullie de genade, dat jullie daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mogen zijn.
Zegene u de almachtige Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen

Gemeente ik verzoek u indien dat mogelijk is te gaan staan

Gemeente, hier staan voor u:

Ria Francke als ouderling kerkrentmeester

en Jos Bakker als ouderling,

wilt u hen in uw midden ontvangen,

wilt u hen dragen in uw gebeden,

wilt u met hen meewerken in de dienst van de Heer
en hen hoog houden in hun ambt?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: JA, DAT WILLEN WIJ!

Toespreken van Ria en van Jos

LIED 849 Zoek de wegen van de wijsheid (de organist speelt het een keer voor)

GEBEDEN EN GAVEN WIJ WORDEN DE WERELD INGEZONDEN

-Aankondiging collecte en inzameling Slotlied: 687 Wij leven van de wind

-Dankgebed en VVoorbede

-Stil gebed Zegen

-Onze Vader Allen zingen: Amen (3X)
AGENDA

Kerkdiensten

*Woensdag 19 februari om 14.30 uur in Rozenoord, voorganger ds. V. Dees;

*Vrijdag 21 februari om 16.00 uur in WZC Stelle, voorganger ds. 1.J. Nietveld.

*Zondag 23 februari om 10.00 uur in de Mariakerk, voorganger ds. M. van Manen;

* 2 maart, 10.00 u De Open Haven-Oostburg, Wereldgebedsdag m..m.v.de liturgiegroep

*e.v. dienst De Kogge 9 maart, ds. V. Dees

Activiteiten

Maandag 17 februari om 14.30 uur in het Kerkcentrum: samenkomst VVrouwengroep Samen Sterk;
Dinsdag 18 februari om 19.30 uur in de Melkerij Sint-Laureins: repetitie Grenzeloos;

Woensdag 19 februari om 9.30 uur in het Kerkcentrum: Open Kerken;

Donderdag 20 februari om 19.45 uur in het Kerkcentrum: contextueel bijbellezen Op Verhaal komen.
JOTA

Woensdag 19 februari 16.30 uur: Onvergetelijke Kookclub;

Donderdag 20 februari 13.00 — 16.00 uur: conversatieles Nederlands;

Donderdag 20 februari 18.00 uur: JOTA Aan-tafel,

Vrijdag 21 februari 10.30 uur: wandelen op vrijdag; 19.00 — 21.00 uur: spelletjesavond;

Zaterdag 22 februari 10.00 — 12.00 uur: JOTA-Reparatie.



