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LITURGIE 
van de kerkdienst op woensdag, Eerste Kerstdag,  

25 december 2024 in de Open Haven te Oostburg 

 

Voorganger: ds. Huub Smeets 

Ambtsdragers van dienst: Eldi Risseeuw en Boud Albers 

Organist: Willy Kamphuis  
M.m.v. koperblazers o.l.v. Marleen Scheele 
 

 

 Inleidende muziek en samenzang vóór de dienst:  
Lied 473: 1 en 3 
De organist en de koperblazers spelen  
Lied 477: 1 en 3 
 

 Welkom en mededelingen, aansluitend uitleg bij de liturgische schikking door Dinie Kragten 
 

 Wij zingen: Psalm 98: 1 en 3 
 

 Bemoediging en Groet 
 

 Op de drempel:  
‘Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties?  
Tot niets.’  * Psalm 2: 1  
‘Een lied klinkt in de wereldnacht op gouden eng’lenstem. 
het danst vanuit de hemel neer en aardt in Bethlehem. ‘ * Sytze de Vries 

 

 Een kind steekt de kerstkaars aan en leest:  
Licht, dat groeide in de nacht, 
heeft ons nieuwe hoop gebracht. 
God is met ons, heel dichtbij, 
Hij zal onze redder zijn  
 

 Gebed om ontferming 
 

 We zingen: Glorialied 476: 1, 2 en 3 
 

 Met de kinderen voorafgaande aan de kindernevendienst 
 

 Wij zingen: Uit de Evangelische Liedbundel lied 454: Jezus zegt… 
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 Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 20 
 

 Wij zingen: Lied 483 
 

 Schriftlezing: Titus 2: 11 – 15 
 

 Wij zingen: Lied 484 
 

 Uitleg en verkondiging   
 

 Wij luisteren naar organist en koperblazers 
 

 Aansluitend zingen wij: Uit Opwekking lied 523 
 

 Dankgebed en voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’ 
 

 Toelichting op de collecten 
 

 Wij zingen: Lied 486: 1 en 3 – samen met de kinderen op hun instrument 
 

 Zegen, beantwoord met gezongen amen 
 

 Wij zingen: ‘Ere zij God’  
 

 Orgelspel - we kunnen elkaar bij de koffie ontmoeten 
 

 
Kerstmorgen 
De schikking dit jaar was ‘het licht verwachten’. We verlangen ernaar om het licht te ontvangen. 
Dat verlangen werd uitgedrukt door de gebogen lijn van takken als armen om het goede te 
ontvangen. 
Vandaag zijn de armen om het licht te ontvangen tot onder de kaars genaderd, hoger kan niet 
meer, vlak bij het licht.  
In de armen liggen allerlei lichte materialen. 

Ontvangen licht 
verbeeld in bloemen, vruchten 

vol zaden 
om te leven 

licht in de toekomst. 
 
AGENDA: 
 
Kerkdiensten: 
Zondag 29 december om 10.00 uur in de Mariakerk te Cadzand: regionale dienst, voorganger ds. V. 
Dees; 
Zondag 5 januari om 10.00 uur in de Open Haven te Oostburg: Nieuwjaarsviering, voorganger ds. V. 
Dees. 
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JOTA: 
Vrijdag 27 december om 10.30 uur: wandelen op vrijdag; 
Zaterdag 28 december van 10.00 tot 12.00 uur: Jota-reparatie 
 
 


