
 

 

 

 

 

 

 

Mariakerk Cadzand 

 

22 december 2024, 10:00 uur 

 

Voorganger: Bernd Hirschfeldt 

Organist: Tim van Elderen 

Ambtsdragers: Eldi Risseeuw en Ina Basting 

Lector: Eldi Risseeuw 

Kinderkring: Suzanne Smit 

 

De 1e collecte is bestemd voor PKN- Kinderen en 

jongeren, de 2e collecte voor kerkrentmeesters. 
 

De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar 

Mw.J.Westerweele en mw. M.de Gardeijn-Focke,  

Eerder naar dhr.en mw.van Liere- Bouwens. 
 

Na de dienst is er koffie en thee in ‘t Zwin 

 

OM TE BEGINNEN 
 

WELKOM 
 

(Door kind) De vier adventskaarsen worden ontstoken.  

Vier kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Wees dus blij en zing een lied: 

God vergeet de mensen niet 

       

a.: We ontsteken de tafelkaarsen, 

Eén kaars voor onze verbondenheid met het 

jodendom 

      en één kaars voor de gemeente. 

      Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen,  

      onlosmakelijk met elkaar verbonden  

      en mogen ons gedragen weten  

      naar het licht van de nieuwe morgen. 

 

We zingen daarbij  Lied 970:1 

           Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus, 

vlammen zijn er vele, één is het licht, 

wij zijn één in Christus. 

 

OPENINGSLIED: 506, 1 t/m 4 (staande) 

Wij trekken in een lange stoet (organist voorspelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 
 

KYRIEGEBED 
 

LIED: In de nacht gekomen 505, 1 t/m 3  
 

GEBED bij het openen van de bijbel en  

om de Heilige Geest 

 

de kinderen gaan naar de kinderkring, we zingen 

daarbij:   

1.Wij gaan voor even uit elkaar  

en delen nu het licht 

Dat licht vertelt ons iets van God,  

op Hem zijn wij gericht. 
 

2.Wij geven Gods verhalen door  

en wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht  

door wat er wordt verteld. 
 

3.Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar,  

het is voor allemaal. 



 

 

SCHRIFTLEZING 1 

Psalm 119: 89-91 v. 101-105 
89 HEER, voor eeuwig 

staat uw woord in de hemel vast. 
90 Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, 

U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. 
91 Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde 

bestaan, 

alles is aan U onderworpen. 
 

101 Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, 

zo kan ik mij houden aan uw woord. 
102 Van uw voorschriften wijk ik niet af, 

U bent het die mij onderricht. 
103 Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, 

zoeter dan honing voor mijn mond. 
104 Uw regels geven mij inzicht, 

daarom haat ik elk bedrieglijk pad. 
105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, 

een licht op mijn pad. 

 

LIED: 834, 1 t/m 3 

Vernieuw gij mij, O eeuwig licht 

 

SCHRIFTLEZING :  

Johannes 1: 1-5 v. 14-18 

Het Woord is mens geworden 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God 

en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 
3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets 

ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en 

het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht 

schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in 

haar macht gekregen.  

 

 

 

 

 
14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons 

midden gewoond, vol van genade en waarheid, en 

wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid 

van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem 

getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over 

wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want 

Hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed 

hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 17 de 

wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid 

zijn met Jezus Christus gekomen.  
18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige 

Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 

Vader rust, heeft Hem doen kennen. 

 

LIED 756,1 t/m 4: Laat komen Heer Uw rijk  

 

       UITLEG en VERKONDIGING 

 

ORGELSPEL 

de kinderen komen terug 

 

LIED:  441, 1 t/m 3 Hoe zal ik u ontvangen 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Aankondiging collecte, inzameling bij uitgang 

 

Voorbeden - Stil gebed- Onze Vader 

 

        SLOTLIED 487: 1 t/m 3 (staande) 

       Eer zij God in onze dagen  

        WIJ WORDEN DE WERELD INGEZONDEN 

   HEENZENDING en ZEGEN 

        Allen zingen: Amen (3X) 

 

  

AGENDA: 

*Vanmiddag: Herdertjestocht-Nieuwvliet, start bij VEG kerk om 16.00 u. 

 

Kerkdiensten 

24 december, Kerstavond 

*Oostburg: oecumenische Kinderviering, start bij De Open Haven om 19.00 u. 

*Mariakerk, 19.30 Kerstavonddienst m.m.v. ‘Excelsior’, vooraf samenzang vanaf 19.15 u 

Voorgangers: ds.P.Lauwaert en ds.V.Dees 

*25 december, 1e Kerstdag 10.00 u, voorgangers:  

De Open Haven- ds. H. Smeets,  De Kogge- ds. V. Dees 

*29 december – 10.00 u, Regionale Dienst in de Mariakerk, voorganger ds. V. Dees 


